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Black Hole

het gevaar om in een zwart gat te vallen licht voor het oog.
Een zijaanzicht van het allesopslorpende Zwarte gat, als een draaikolk in een boog.

nietsvermoedend meegetrokken door de kracht,
zo plots... zo onverwacht...die bovennatuurlijke kracht.

Alleen kom je erdoor, door er in te gaan,
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om met nieuwe energie door het leven te gaan.

Telkens is het een les van het leven,
om zelf op zwarte momenten niet op te geven.

Afmetingen : 40 x 40 x 3.5 cm
Techniek : Alieverf op doek
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