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Keramiek gemaakt door De Loenzien Geert,

Naam : "Aap’Oleon” 
Jaar : Juni 2007
Materiaal : Keramiek Wit korrel 0-2mm (St.Joris)
afmetingen : 38 x 25 x 41 cm (L X B X  H)
afwerking : ruw, geschraapt

Kenmerken : Familie.
Omschrijving : Aap’Oleon is een van onze trotse voorouders. In die tijd waren en geen tekorten
en deed iedereen zijn ding. Gewoon waren ze allemaal, geen leiders, geen dienaren. Er was
geen behoefte aan luxe, aangezien iedereen gelijk was, was het woord luxe overbodig. Luxe is
een probleem van de hersenen, door de evolutie zijn de hersenen te snel gegroeid en wisten de
cellen zich niet goed waarmee zich op te vullen. De een vulde met dit en de ander met dat en
zo wou de ene ook dit en de andere het ook, er was toch plaats genoeg voor nieuwe materie,
ruzie en discussie. Nu hebben we het omgekeerde, er komt teveel informatie en er is geen tijd
meer om alles te rangschikken.. Welkom in toekomst...

Hier zie je Aap'oleon opgezet..
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en, neen... het is geen sigaar. Het is een fluitje. Het fluitje van de flierefluiter.  
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